
Maria, 

Vandaag nemen we met groot respect en dankbaarheid afscheid van jou als 
bestuurslid van Ruiten Troef. 

Sinds oktober 2007, dus ruim 17,5 jaar ben je bestuurslid geweest.  

Naast je inzet in het bestuur heb jij een heel bijzondere rol vervuld: Lief en 
Leed was bij jou in uitstekende handen. Daar ben je heel actief voor. Je 
stuurde kaarten, belde zieken en naasten en ging vaak op bezoek.  

Je bent plichtsgetrouw, belangstellend en erg betrokken bij het wel en wee 
van de clubgenoten. 

Ook zorgde je altijd voor attenties bij jubilea en dat onze bridgetafels er 
keurig uitzagen. 

Al een aantal jaren mochten wij genieten van de vrijwilligersmiddag bij jou 
thuis, jij zorgde ervoor dat alles pico-bello verzorgd werd.  

We zullen je missen in het bestuur, maar gelukkig hoeven we aan de 
bridgetafel geen afscheid van je te nemen. 

Als cadeau krijg je een bloeddrukmeter, als waardering voor alles wat je 
voor de club gedaan hebt. Want na al die jaren waarin je zo goed voor 
anderen hebt gezorgd, is het nu tijd om goed voor jezelf te zorgen. 
 
Namens het bestuur en alle leden van Ruiten Troef willen we je bedanken 
voor je tijd, energie en betrokkenheid. We wensen je samen met Willy alle 
geluk en een goede gezondheid. 
 

 


